


Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Hier sterreporter Elvies Pokkepop van Krantenpraat.
Vandaag heb ik het over wiphammen.
O, je hoeft er helemaal niet naar Amerika voor te gaan. 
Ook in Europa wipt hij er gezwind uit. En in Australië.
In Parijs, Budapest, Brugge en Rotterdam ook.
Overal kan hij eruit wippen. Dat wil zeggen:
overal waar de mensen geen honger lijden.

Gewoonlijk zijn ze met z’n tweeën. Wie het eerst uit de veren is,
stopt ze in een toestel met gloeiende wangen.
Wie het laatst uit die veren is, krijgt ook gloeiende wangen,
want HUP! HUP!: 
lekker knapperig, mooi bruingebrand.
Mensen op de zonnebank, brood in de toaster!
Maar ze kregen het te warm en daarom wipten ze eruit.
Daarna geef je ze een goeie smeerbeurt.
Boter … meer boter … mal … malme … malmerade …
ralme … grote gribus : marmelade bedoel ik natuurlijk.
Een plakje kaas.
Kaas? De beste periode om kaas te kopen is natuurlijk
de kaasvakantie.
Wiphammen smeken niet echt om koffie of thee.
Een inktzwarte cola is ook prima om de dag mee te beginnen.
En natuurlijk … Krantenpraat. 
Zo, dat was het weer. Elvies Pokkepop groet u van harte.
Uw dag kan niet meer stuk met een wipham, een cola en de krant.
Soppen mag. Tot volgende week! 

twee kant-en-klare boterhammen wippen eruit,



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
In mijn vorige stukje had ik het over de kaasvakantie.
Leuke tijd hé?!
Wat in de grond zit, schrikt zich een bloem.
Hulp! Een tulp! Nog een! En nog een!!
We kopen dus kaas. Het gras begint weer te groeien.
Onze poezen liggen in onze bedden te soezen.
En we gaan naar buiten
om naar de kaasboerinnen te fluiten.
Die hebben een mand mee.
Kaas met gaten voor wie geen trek heeft.
Smeerkaas voor wie geen tanden heeft.
Gemalen kaas voor wie te lui is om te kauwen.
Pas op voor de vos!
Jaag die raaf weg!
Kaasdieven!

Leve het Land van Kokanje!
De pel is oranje. De kaas heeft een franje.
Kom maar vlug eens proeven, kan je?
Of wil iemand liever een lekker plakje leverzwijn?
Vele groeten en dikke kussen van Elvies Pokkepop.
(Maar veeg wel je mond eerst af).

Het is de mooiste kaasvakantie van mijn leven.



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Herejee! Uit het stikdonker komen ze aangestormd.
Ze hebben vijf versnellingen,
maar ze kunnen niet achteruit
omdat ze maar één snuit hebben
en een staart achterop (ver van hun kop).
Het helpt helemaal niet als je er naar fluit.
        maar ook heel erg lekker.
Je komt hem het best op je bord tegen.
Kijk: je moet hem vangen met een list.
Dat leerde ik van een jager in de Ardennen.
De list: ga het bos in,
            knor,
            dan komen ze af,
            pardaf!
            hebbes!
Gesnopen?
Je kan natuurlijk ook doodgewoon een leverzwijn gaan kopen,
bij de fijne vleeswaren, maar kijk dan wel uit
voor kopdonders: soms verkopen ze je katten in zakken.
Asjemenou.
Zo, dat was weer Elvies Pokkepop, uw sterreporter van Krantenpraat.
Droom maar niet over leverzwijnen: ze bestaan echt!

Het leverzwijn is woest,



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Deze week schrijf ik u over iets wat niet zo leuk is:
kopdonders.
Het gaat over een flinke portie pech, weet u wel.
Als iets erger of sterker is dan u had gedacht.
(Een hele week regen, nooit eens een 10 op de 10,
bevroren wijwater in de kerk, de poes is foetsie,
niemand wil u graag zien – o, mag ik ‘je’ zeggen? -,
bah: spruiten, je liefste kleur is uitverkocht,
een glas cola PATS! op de grond, iedereen kijkt,
geen ijsje, fiets gejat, je bent een schrikkelkind).
Enfin, je weet wel. (‘U’ niet!)
Dat zijn … kopdonders.
Da’s een hoop gezeur aan je kop.
Je vraagt je af waarom je eigenlijk op de wereld bent.

Loop me nou niet voor de voeten, hé!
Het onweert in je hoofd. Je hart is een drumstel.
Alles is potdorie naar de bliksem.
Alle mensen piepen als saaie grijze muizen.
Stomvervelend. Snotellendig. Bàlen!!
Alle nare dingen duren gruwelijk lang.
Ben jij misschien ook zo’n schrikkelkind?
Ocharme. Schaap.
Maar geen nood: lees elke week Elvies Pokkepop
in Krantenpraat,
de krant waar niemand aardappelen op schilt!

Verrék zeg! Je zou er wel àf willen glijden.



Goedemorgen, lezeressen, lezers,
beste schrikkelkinderen en doodgewone kinderen,
grote mensen, andermaal hallo!
Uw flitsende reporter neemt u heden naar de Moordzee mee.
Als ze kalm is, kust ze ons land, Engeland en Nederland.
Ja, dat is de kust: een barbecue voor mensenvlees,
Windschermen, zon, hondenpoep, zand en badhokjes.

Alle kleuren van de regenboog.
         
Er varen schepen op. Hou je van haring?
Als ze boos is, spuwt ze schuim.
Alle regen van de kleurenboog.
Zeepaardjes worden op stal gedaan.
Schepen vergaan.
Ze wordt een zeemansgraf.
Dan moet er geen zand zijn. 
En de toeristen kunnen niets meer bruin bakken.
De zee van ons land heeft twee gezichten.
Als Noordzee is ze zo lief als een bosje paashazinnetjes.
Als Moordzee is ze zo gevaarlijk als een kudde hoolifanten.
Tot u sprak alweer: E.P. 
Hoezee!!

Er zwemmen zeepaardjes in de Moordzee, juju!



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Ken je al een beetje Bengels?
Ik wil je namelijk waarschuwen voor hoolifanten.
Dat zijn, nou, dronken olifanten.
Hoe komt het dat die grote, brave, muisgrijze beesten
zulke losbollen kunnen worden?
Kijk: vruchten hangen aan bomen.
Als ze rijp zijn, vallen ze op de grond.
(Nee, niét de bomen!, grapjas ginder op de vierde rij!)
Sommige vruchten willen er niet af.
Die worden dan overrijp. Rot.
Ze beginnen te gisten aan hun bomen.
Gist … gisten … dat is eh … broebelen en blazen
en bellen en bubbels en …
tja: ook niet zo’n lekker geurtje.
Olifanten die overrijpe vruchten van de bomen plukken
en opeten worden al vlug hoolifanten.

Dan maken ze amok, zoals sommige voetbalsupporters.
Niet allemaal natuurlijk. 
Amok is heus geen groente.
Amok is groot geweld. Zoiets als een … nou: zevenstorm.
Potverdriedubbels, als je me niet gelooft,
vraag het dan aan mijn pater-oom! Hij woonde jàren in Afrika.
Hartelijke groeten vanwege zijn neef: Pokkepop, Elvies.

Ze weten niet meer wat ze doen.



Goedemorgen, lezeressen, lezers,
ik heb een record op mijn naam staan.
Het gaat over de hink-stap-slok:
de grootste aller tijden.
Ik drink een vol glas limonade leeg
in één teug die anderhalve seconde duurt.
Mijn vorige record was cola.

en oefen elke dag met doodgewoon water uit het kraantje.
Melk wil ik niet meer drinken.
Om een kraan te worden in het hinkstapslikken
moet je heel veel trainen.
Kampioen word je niet zomaar.
En limonade prikt gemeen.
Dat is nou de kunst:
de tranen spetteren als vuurwerk uit je kop
bij elke fikse hinkstapslok.
Het is zoals bij de beroepsrenners
tijdens de allerlaatste snotkilometers
van een zware klassieker.
Het spettert ook in het rond!
Doei!
Elvis 

Ik hoop wereldkampioen in alle categorieën te worden



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Hier zijn we dan weer met iets heel speciaals.
Mag ik u, voor het eerst in Krantenpraat, voorstellen:
de badsprinkhaan. 
Bij volle rosse maan, tussen Pasen en Pinksteren, 

(struikel niet over je tong)
met zeep die geurt naar onderwaterblauwe meisjesogen, 
(raak niet buiten adem)
woont de badsprinkhaan.
Je ziet hem echt heel zelden.
Hij is dan ook wat je noemt: zeldzaam.
Hij glanst nog meer dan het bad
en geurt nog beter dan de zeep.
Wat doet hij vooral? Waarmee is hij zo bezig?
Badjassen passen.
Salondansen in z’n dooie eentje, zonder eendje,
van de warmwaterkraan op de koudwaterkraan
en van de koudwaterkraan op de warmwaterkraan.
Muziek maken met zijn eenmanskoortje
in de lichtplas van de volle rosse maan.
Hij eet zeep tot hij hikken moet.
Het meest nog houdt hij van lekker blote
vakantiegangstertjes met zeeblauwe ogen en rooie haren.
Ze moeten ook heel goed ingezeept zijn,
want de smaak is raak!
Zouden jullie, geachte Krantenpraat-abonnees, 
dit geweten hebben zonder dit bericht van uw snorkelende:
Elvies Pokkepop?!

in een bad dat glanst als een nieuwjaarsskispringschans,



Verrék zeg, lezeres, lezer!
Rotkind! Stijve hark! Stomme koe!
Zuurpruim! Steltloper! Dikdoener!
Kriskrasbladerkuik! Videoot! Pezewever!
Angsthaas! Muggenzifter! Heks!
Schijtlijster! Klaploper! Ezel! Spleetoog!
Veelvraat! Slijmjurk! Zeikerd!
Stoethaspel! Melkmuil! Moederskindje!
Kromme! Dikke! Lange! Dunne!
Domme gans! Feeks! Viswijf!
Snottebel! Galgenbrok! Deugniet!
Lomperik! Smeerpoets! Klungel!
Kruidje-roer-me-niet!
Pestjoch! Spelbederver!
Zeurpiet! Slijmbal! Mafkont!
Pottenkijker! Babbelkous! Uilskuiken!
Bal gehakt! Gebraden haan! Schreeuwlelijkerd!
Hei! Hei daar! Driedubbelovergehaalde gifkikker!

(Bis).
Uw allerliefste Elvies Pokkepop.

Wat je zegt, ben je zelf, ezelskop!



Ah, wie we daar hebben!
Goedemorgen, lezeresje, lezertje,
welkom, welkom, welkom!
Lieverd. Troetelbeertje. Suikerhartje.
Boontje. Duifje. Moordknulletje.
Lekker grietje. Honingbijtje.
Schat. Schanulleke.
Pandabeertje. Liefje. Hartendiefje.
Bolleke. Oogappeltje. Snoes.
Meid. Kerel. Boterbloempje.
Ik zou je wel op kunnen eten.
Ik wil altijd bij je zijn.
Ik kan mijn ogen niet van je af houden.
Ik zou door het vuur voor je gaan.
Ik kan niet meer eten en niet meer slapen.
Ik denk alleen nog maar aan jou.

Ik zal je verklappen dat ik je graag mag
op stierlantijntjesdag. Ach, je allerliefste:
Elvies! (Schattebout).

Als ik jou zie, Fleur, ratelt mijn hart als een mitrailleur.



Goedemorgen, lezeressen, lezers.
Zin in een spelletje woorddansen deze week?
Engels op stengels is Bengels.
Frans met haar op moet je elke dag
met rode zeep en zeven vingers wassen.
Voor het tegenspreken gebruik je woorden
met haken en scherpe punten.
Allemaal krantenpraat!
Wimpers kunnen soms wonderen doen.
De kip is in de waan
dat ze het Latijn van de haan kan verstaan.
Spaans gaat stukken beter
met een flinke spleet tussen je tanden.
Ook in Krantenpraat!
Een Fpaanfe ftier fpreekt vijf talen:
Fpaanf, Koeterwaals, Tegendraads, Geheimtaals
en Stiereliers.
Wie veel talen kent, wordt soms eens tureluurs.
Dan is er altijd nog de gebarentaal.
Hier hoor je veel minder kabaal.
Hei. Hei. Hei! Hei!!
HEI!!! …………………………….Hoor je me niet? 
Dag lieve lezeressen 
en beste lezers van Krantenpraat,

Duizend-en-een groeten van:
Elvies Pokkepop.

u was een fijn publiek. 




